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KWARTAALBLAD 
SCHUTTERIJ  ST. MARTINUS 

 
Houthem St. Gerlach 
42e jaargang no. 3 
1 juli t/m 30 september 2023 

 
 

BESCHERMHEER  : mr. Jan Wortmann 
 
PROVOOST-GENERAAL : Camille Oostwegel sr. 

 
GEESTELIJK ADVISEUR : Pastoor Constantijn Dieteren 
 

BESTUUR :   
Voorzitter             : Dirk Van Melick 

Secretaris             : Danique Broers-Hendrick 
Penningmeester    : Richard Spee          
Vicevoorzitter   : Jef Pluijmen 

Leden     : Aloys Ackermans 
       Rick Kulmer 

       Nick Jansen 
                                                
                                                                                

EREVOORZITTER  : Theo Schrooders † 
 
EREBESTUURSLID  : Arno Roeloffzen † 

 
KONING    : Harry Schurgers 

KONINGIN    : Chantal Maassen 
 
GENERAAL    : Harry Schurgers (tijdelijk niet ingevuld) 

 
COMMANDANT   : Ad Jansen 
 

INSTRUCTEUR   : Ad Knops 
 

TAMBOUR-MAÎTRE  : Roana Hessels                     
 
BUKSMEESTERS   : Aloys Ackermans 

       Ton Selten 
       Kevin Schrooders 

       Mathie Broers 
       Nick Jansen 
 

ARCHIVARIS   : Arno Roeloffzen † 
 
FOURIER    : Els Hambeukers-Oosterveer 

       Ad Knops 
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                       Inhoudsopgave:    
  

                            St. Martinusnieuws 

                         Puzzelpagina’s 

  Ik geef de buks door aan… 

                        Wist u dat…………….? 

  Verjaardagen 

                        Fotopagina 

  Vriendenclub St. Martinus 

    

                 In de volgende uitgave... 

 

 

 

  

  
   
 

 
 
 
 

 
 

      
    

     
 

 
 

  
                 
 
  

  
 
 

  
  
 Hoofdredactie:     Renate Hambeukers, Armand Roeloffzen 

 
Wist U Dat’s: Tonie Haagmans, Eveline & Erik Darding,  
 Armand Roeloffzen en Renate Hambeukers 
 
Drukker:  Drukkerij Maenen, Meerssen  
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Bedankt voor jullie facilitaire bijdrage  

aan onze evenementen in 2023! 
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St. Martinusnieuws 2023 (Deel 3) 
 
Tijdens het typen van het 3e Sint Martinusnieuws van dit jaar alweer, regent het 
buiten en is het seizoen ver ten einde. Maar niet minder druk, want achter de 
schermen wordt heel hard gewerkt aan de voorbereidingen voor wat weer een super 
gaaf schuttersweekend gaat worden. En we bestaan volgend jaar ook maar liefst 
425 jaar dus daar gaan we volgend jaar ook heel uitgebreid bij stil staan. Maar eerst 
even terugkijken en genieten van wat we het afgelopen kwartaal alweer mochten 
meemaken met onze mooie Martinusfamilie.  
 
Allereerst was het tijd voor het OLS. Er is genoeg over te lezen in de wist-u-dat’s en 
te zien op de fotopagina’s, dus ga ik me beperken tot de hoofdlijnen. En de prijzen 
uiteraard, want onze hospitaalsoldaat Danique mocht zich voor de 2e keer de beste 
noemen bij de categorie oude exercitie! Op naar de hattrick! Of is dat alleen bij 
voetbal? Hoe het ook zij, het was een leuk feestje in mijn dorpje Born. Helaas 
minder geluk voor het zestal, dat viel al vrij vroeg uit. Maar dat had grotendeels te 
maken met harde wind, want ze vielen rond onze schiettijd met de bosjes uit. De 
organisatie had voor een -voor ons- vlekkeloos schuttersfeest gezorgd, met een 
compact terrein, fijne optochtroute, goede catering en heerlijke muziek ter afsluiting 
van deze dag. Het weer was ook perfect, dus al met al top! 
 
En toen kwam de dag waarvan we stiekem wisten dat hij er misschien snel aan ging 
komen, maar het toch allemaal nog veel te snel gaat. Helaas overleed op donderdag 
6 juli 2023 onze kolonel, archivaris, eindredacteur van ons kwartaalblad en 
gewaardeerd lid Arno Roeloffzen op 77-jarige leeftijd en moesten we zonder hem 
verder. Bij elke activiteit die we vanaf die dag hebben gehad, moesten we toch wel 
meer dan eens aan hem terugdenken. “Wat zou Arno hiervan genoten hebben”, “Dat 
zouden we Arno moeten kunnen vragen” enz..   
 
Op donderdag 13 juli heeft de uitvaartdienst plaatsgevonden in de H. 
Gerlachuskerk in Houthem waarna zijn zoons Maurice & Armand aansluitend aan 
de H. Mis door de erehaag van schutters de kist geüniformeerd mede begeleidden 
naar het naastgelegen kerkhof. Hier konden de niet-genodigden van de 
crematiedienst waardig afscheid van hem nemen. Saluutschoten klonken en The 
Last Post werd door Richard Spee geblazen. Het was erg indrukwekkend. 
Vervolgens gingen de genodigden naar crematorium La Grande Suisse in Maastricht 
voor de crematiedienst. Hier werden de liedjes van zijn band Froggs / The Skope 
gedraaid en werden foto’s getoond van zijn prachtige leven met zijn lieve vrouw 
José, zijn prachtige kinderen en de honden waar hij in zijn leven voor mocht zorgen. 
Arno, bedankt dat we jou nogmaals in ons midden mochten hebben.  
 
En toen moesten we toch over tot de orde van de dag, want het Zuid-Limburgs 
Federatiefeest in het naastgelegen Schimmert was onze volgende activiteit. Normaal 
is het ZLF het gezelligste feest van het jaar, maar nu zat er toch een dikke zwarte 

rand aan. Maurice & Armand waren begrijpelijk afgemeld, waardoor het 
muziekkorps in een andere samenstelling de straat op moest. Afmelden was geen 
optie, dus gaan met die banaan. Recent was Daniël Baai aan ons ledenbestand 
toegevoegd, pas kort inwoner van Houthem en meteen gevraagd om uit te helpen. 
Daniël is student in Maastricht en kan goed trommelen. Dus was hem de week 
ervoor een aantal partijen gemaild en toen was het go with the flow! Frank van 
Weers had ook een keer aangegeven dat hij ons bij nood wilde uithelpen, dus hem 
werd de dikke trom omgehangen en ook hij was van de partij. Beide heren hebben 
hun uiterste best gedaan, net als alle andere leden uiteraard. We zouden alleen de 
optocht doen en waren optochtnummer 34 dus vrij aan het begin. Na de optocht 
werden de bonnen opgemaakt en gingen we huiswaarts. Voor de geïnteresseerden, 
op ZO-NWS staat een filmpje van de optocht. Het filmpje is ook te vinden via het 
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artikel op onze website of de link vanuit facebook. Ondanks dat we ervan uit waren 
gegaan dat we niet gejureerd zouden worden, was dat toch gedaan. Beste van de 
dag was onze vaandeldrager Aloys die 11e is geworden (van de 28 deelnemers in zijn 
categorie), TOP! 
 
De maand augustus begon rustig, maar eindigde bijzonder druk. Want in het 
laatste weekend van die maand vielen ons koningsvogelschieten én deelname aan 
een gastschuttersfeest in 1 weekend. Al met al superdruk, maar wel gezellig.  
 
Het begon op zaterdag met ons eigen koningsvogelschieten. Eerst werd er met veel 
leden opgebouwd, fijn om te zien dat je op zo’n momenten op elkaar kunt bouwen. 
De tenten werden opgezet, de drank werd klaargezet inclusief koelkasten e.d. en de 
barbecue werd voorbereid. Klaar voor een mooie schuttersdag! 
Al snel konden we Nick officieel gaan afhalen. Hij had ervoor gekozen om bij zijn 
tante Tonie te worden afgehaald, dus werd de Sint Gerlachstraat tijdelijk 
geblokkeerd en mocht Nick voor de laatste keer zijn intrede doen in zíjn schutterij. 
Aloys had de vogels voorbereid en de schutterskoningsvogel ging vanuit Tonie met 
ons mee richting schietweide. Links van het bordes van Château Sint Gerlach werd 
kort gestopt voor het maken van de groepsfoto. Onze schootsveldbewaker Jan 
Neven kwam toevallig ook langsgefietst dus die werd het fototoestel in de handen 
gedrukt om een paar foto’s te schieten. Onder schutterskoning Nick was daar 
namelijk nog geen tijd voor geweest.  
Eenmaal aangekomen bij het schietterrein zelf, waren de genodigden al aan het 
defilé gaan staan zodat we dat konden afnemen. Na het defilé kwamen we op de 
schietweide aan voor de officiële opening door onze voorzitter Dirk, wethouder Wim 
Weerts namens de Gemeente Valkenburg a/d Geul en pastoor Dieteren, onze 
geestelijk adviseur zegende de vogels en wenste ons een fijne wedstrijd toe. En toen 
kon dan eindelijk de strijd om het koningszilver beginnen. 
Bij de jeugd had onze voorzitter Dirk zijn uiterste best gedaan om het voor de 
kinderen zo spannend en leuk mogelijk te maken. Dit jaar door de 
jeugdkoningsvogel aan ballonnen op te hangen die kapotgeschoten moesten 
worden. Niet elke ballon was aan de vogel vast gemaakt, een aantal werd voorzien 
van een kleinigheidje in de vorm van wat lekkers of een leuk speelgoedje. Onze 
regerende jeugdkoning Jules schoot de laatste ballon kapot en ook al liep die heel 
zachtjes leeg, hij stond als laatste onder de luchtbuks toen de vogel naar beneden 
kwam. Nogmaals van harte Jules! 
De animo voor het burgerkoningsvogelschieten wordt elk jaar minder. Daar was in 
het bestuur al eens goed over vergaderd, over de vraag: “Moeten we wel 
burgerkoningsvogelschieten doen of kunnen we het beter afschaffen?”. Omdat het 
wel heel abrupt zou zijn om te stoppen vóórdat dat officieel was aangekondigd, is 
besloten om het dit jaar wel nog te organiseren. Maar waarom er eigenlijk mee 
gestopt moest worden, werd die dag wel pijnlijk duidelijk. De aanmeldingen waren 
na een uur nog steeds op 1 hand te tellen. Dus viel daar het besluit om dit voor nu 
de laatste keer te laten zijn. Maar voor nu startte het burgerkoningsvogelschieten 

ruim 1,5u later dan gepland toch. Met uiteindelijk een echte Houthemse als 
winnaar: Inge van Weers-Knols! Haar man Frank stond onder de buks bij de 
schutterskoningsvogel, dus ze waren zich die dag al flink aan het steggelen over wie 
van de 2 zou winnen. En wat zou het sjiek zijn als ze allebei zouden winnen.. Voor 
nu had Inge de meest vaste hand, proficiat nogmaals! 
Uiteindelijk werd de uitslag van het schutterskoningsvogelschieten de verrassing 
van de dag. Niemand minder dan onze generaal en oud-keizer Harry Schurgers 
schoot namelijk de vogel af. Stiekem had hij al een tijdje spijt van het afgeven van 
zijn keizerstitel en het generaalsuniform werd hem langzaamaan een beetje te 
zwaar, dus zou dit toch een welkome afwisseling zijn. En zo geschiedde. Wát een 
prestatie, TOP! 
Nadat iedereen was bijgekomen van deze shock werd begonnen aan het officiële 
gedeelte met het omhangen van het koningszilver, het uitreiken van de bloemen en 
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het afnemen van het defilé op het landgoed van Château Sint Gerlach waarna we 
een ererondje door de Baron de Selysstraat marcheerden en vervolgens 
terugmarcheerden naar de schietweide zodat er ook meteen kon worden gestart met 
opruimen. Want daar hadden we ’s zondags geen tijd voor.  
 
’s Zondags was het namelijk tijd voor onze deelname aan het gastschuttersfeest van 
onze schuttersvrienden van het Nachtwachtgilde Berg & Terblijt. Een aantal leden 
liepen nog met kleine oogjes van de dag ervoor en Harry die die dag weer even in 
zijn generaalspak mocht lopen, straalde van geluk. Zelfs Beschermheer Wortmann 
en Provoostgeneraal Oostwegel waren van de partij. Parkeren was al goed geregeld, 
scheelt alweer. Wij mochten als eerste aan de presentatie deelnemen. Dat ging al 
heel goed, op naar de rest van de dag. De voorzitters van de Schuttersbond Berg & 
Dal en de organiserende vereniging, Burgemeester Daan Prevoo namens de 
Gemeente Valkenburg a/d Geul en Pastoor Dieteren openden officieel het 
schuttersfeest. Onze generaal Harry en onze marketentsters Eveline en Tess traden 
al vóór de optocht uit en kregen mooie complimenten en handige tips mee van de 
juryleden. De optocht was bijzonder kort waardoor we vrij aan het begin al stop 
kwamen te staan, maar hij liep ook vrij snel weer door. Ook nét voordat we het 
defilé in gingen, werden we stop gezet. Normaal iets om niet blij van te worden, 
maar voor deze keer was het geaccepteerd. Voor ons liep namelijk de winnende klas 
van de Bergse Basisschool die voor de gelegenheid gedoopt waren als Schutterij 
Saint Orange en die deden een yell voor het aanwezige publiek. Als laatste die dag 
mocht het klaroenkorps zich presenteren en daarna was het tijd voor de 
nabeschouwing. TONCA! Speelde in de tent en Brent Slijpen zorgde voor opvulling 
van hun pauzetijd. Brent was nog niet goed en wel het podium af of hij werd al 
gestrikt voor ons schuttersweekend. Hij zal jullie op de zondagavond een half uurtje 
komen verblijden met zijn steirische harmonika. Daarna was het alweer snel tijd om 
huiswaarts te keren. Met uiteindelijk een mooie prijzenlijst in de 
gastverenigingencategorie:  
1e prijs Beste Bordjesdrager: Isabella Hollanders!! 
1e prijs Beste Generaal: Harry Schurgers 
1e prijs Mooiste marketentster: Eveline Darding 
2e prijs Beste Defilé 
2e prijs Beste Vaandeldrager: Aloys Ackermans 
2e prijs Beste Commandant: Ad Jansen 
2e prijs Beste Tambour-maître: Roana Hessels 
2e prijs Beste muziekkorps concert- en marswedstrijd 
3e prijs Beste presentatie 
3e prijs Mooiste Geheel 
3e prijs Mooiste Uniform 
3e prijs Beste Houding Optocht 
 
Het weekend erna was het opnieuw tijd voor een schuttersfeest Dit maal weer van 
onze eigen schuttersbond, in Voerendaal bij de schuttersvrienden van Schutterij 

Sint Sebastianus. Zij hebben de luxe om grotendeels op hun eigen terrein een 
schuttersfeest te kunnen organiseren en met het Kasteel Cortenbach ernaast ook 
een imposante locatie voor een schuttersfeest. We waren optochtnummer 6 en de 

optocht ging door de straten van Kunrade (niks sjunder wie Kunder 😉), hometown 

van onze inmiddels oud-koning Nick. De presentatie liep niet helemaal vlekkeloos 
en opstellen voor de optocht moest op de naastgelegen weide dus we kregen van de 
opening zelf niets mee. Na een voor het gevoel erg lange optocht waren we blij terug 
op de wei te zijn. Daar was het tijd voor de wedstrijden met uiteindelijk een mooie 4e 
prijs voor het drietal Aloys, Nikita en ikzelf. Daarnaast wonnen we een 4e prijs Beste 
Houding Optocht, een 4e prijs Beste Defilé en een 1e prijs Mooiste Geheel!! Daar zijn 
we heel erg blij mee, want we zijn niet met veel maar wel met veel toegewijde leden. 
Dat dat dan met een 1e prijs wordt beloond omdat we overall goed bezet zijn en alle 
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geüniformeerde leden goed verdeeld zijn over de verschillende onderdelen, dat is 
geweldig! In de tent speelde de band “Tiroler Ohne Berge” waarin onze oud-
instructeur André Falize als trompettist meespeelt, maar daar hebben we helaas 
niets van mee gekregen vanwege het lange kavelen. Maar hey, daar doe je het voor! 
Super om weer eens een keer tot het laatst mee te mogen schieten.  
 
Over schieten gesproken, we zijn natuurlijk een schutterij. Maar af en toe moet er 
ook tijd zijn voor ontspanning en gezelligheid. Dus werd op zaterdag 14 oktober het 
uitschieten van ons eigen persoonlijk kampioenschap gecombineerd met een 
gezellige barbecue. Met de buren van VV IASON was geregeld dat áls het echt slecht 
weer ging worden, we de voetbalkantine in mochten. Maar voor nu was toegang tot 
de wc ruimte nog even voldoende, want het was veel te leuk om gezellig met z’n 
allen bij de schietboom te kunnen zitten. De barbecue werd opgebouwd en de 
schutters maakten zich klaar voor de laatste wedstrijd van 2023. Rick Kulmer 
moest nog een aantal ronden inhalen en kon daardoor gelijk komen met Christian 
Hollanders die gedurende het hele seizoen al erg stabiel geschoten heeft en dus 
ruim voor stond op de rest. Uiteindelijk moest Rick zich gewonnen geven, want hij 
miste een bölke bij zijn inhaalserie. Over bölke gesproken, Aloys had zich uitgeleeft 
op een blok hout en er een prachtig beeldje van gemaakt voor de winnaar van het 
“Bölke van het jaar”. Dit is de trofee die je normaal niet wil winnen, maar dit jaar 
dus wel. De strijd ging tussen onze penningmeester Richard en secretaris Danique. 
Die laatste mocht ‘m uiteindelijk thuis in haar vitrinekast neerzetten, want zij miste 
door het hele seizoen de meeste bölkes. Ze was er maar wát blij mee. Ton was 
minder blij, want die wilde ook wel zo’n trofee nadat hij vorig jaar het bölke van het 
jaar had gewonnen. Om hem stil te houden, kreeg hij dit jaar een gewoon bölke op 
een stokje. Daarna kon de barbecue worden aangestoken. Het was erg koud, maar 
iedereen was van tevoren hiervoor gewaarschuwd en had dus warme kleren 
meegebracht. De barbecue was super verzorgd en erg lekker en gezellig. Voor Rick 
Kulmer bleek achteraf toch nog een verrassing te zijn. Zijn vader was voor de 
gelegenheid op bezoek gekomen en dat had hij niet zien aankomen. Maar 
belangrijkste was wel dat onze nieuweling Christian Hollanders het erekruis 2023 
gewonnen had, proficiat!! 
 
En nu is het voor een groot aantal leden tijd om zich te gaan voorbereiden op het 
vastelaovesseizoen. Met een vleugje Martinus want in het weekend van 25 en 
26 mei 2024 is ’t te doon in Houthem! Houd onze socials goed in de gaten voor de 
laatste nieuwtjes. 1 wil ik alvast verklappen en dat is onze band voor de 
zondagavond:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke schuttersgroet, 
 
Renate Hambeukers 
Secretaris Stichting Schuttersfeesten St. Martinus 
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Zoek de Mar10us verschillen 

 
Gezellig, zo’n schietoefening! Maar hey, wat zie ik daar?   
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Erepuzzel 
Deze mag je uitknippen, daarom staat de afbeelding op 2 pagina’s.  

Knip ‘m in stukjes en puzzelen maar! 
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Deze rubriek wordt elke keer door iemand anders ingevuld. Richard Spee 

was vorige keer aan de beurt en die gaf de buks door aan onze 
erekruiswinnaar Christian Hollanders.   
 

⮚ Naam: Christian Hollanders  

⮚ Leeftijd: 35 

⮚ Plaats waar je ben: Op de bank in de van Peltstraat 

⮚ Datum van vandaag: 22-10-2023 

⮚ Aanvang lidmaatschap: Koningsvogelschieten 2022 

⮚ Functie binnen de vereniging: Geweerdrager 

⮚ Over vijf jaar ben je: Hopelijk eindelijk eens koning geweest, na 2 keer er 

net naast grijpen wordt het toch tijd. 😜  

⮚ Naast wie zou je nooit willen lopen in de schutterij?: Naast iedereen wil ik 

wel lopen. We hebben allemaal het hart op de juiste plek voor onze 

vereniging. 

⮚ Op wie binnen de vereniging ben je trots: Jules en Isabella, eigenlijk wel 

op iedereen die zich goed inzet voor onze mooie vereniging. Maar het meest 

natuurlijk op hun 2 hoewel ze soms eens kunnen zeuren over het een en 

ander gaan ze alle 2 goed gemutst voor op tijdens iedere optocht. 

  

⮚ Wat is een leuk feitje dat niet veel mensen van jou weten?: Nikita zegt 

altijd: “Jij gebruikt je hersenen alleen maar van 7 tot 5 op je werk. En na 5 

schakelt die uit”. 

⮚ Als je een nieuwe wet mocht invoeren, dan was het deze!: Geen idee hoe 

precies, maar wel dat er voor iedereen het toegankelijker moet worden ook 

te kunnen zingen of een muziek instrument te kunnen en mogen spelen. 

Vaak worden er vanuit welke instantie dan ook wel ondersteuning geboden 

om te sporten, maar ook muziek is ontspanning. 

⮚ Wanneer heb je voor het laatst keihard moeten lachen en waarom was 

dat?: Ik lach eigenlijk wel iedere dag zei het niet om iemand zijn grapje of 

tot iets fout gaat, dan lach ik wel om iets wat ik zelf zeg of iemand 

aanspoor om te lachen. Lachen is gezond. 

⮚ Jouw bijnaam is: Meestal zegt iedereen Chris. Maar ook vaak hoor ik: “Dee 

Sjeng”. En van ouds uit door vrienden van vroeger voornamelijk 

“Hollender”. 

⮚ Wat is de domste manier waarop jij ooit gewond bent geraakt?: Op heel 

veel domme manieren maar eentje blijft me altijd bij. Als klein kind van een 

steile berg van 60% met je crossfietsje naar onder crossen en de adrenaline 

voelen met vol ingeknepen remmen was zo vet dat ik de 2e x dacht ook 
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zonder remmen lukt mij dat. Maar helaas ik ging met gelukkig nog een hele 

fiets en een rug vol schaafwonden terug na huis. 

⮚ Waarvan begin jij spontaan te zingen?: Overal van zingen is een van de 

dingen die ik het liefste doe. 

⮚ Wat zou je doen met 1 miljoen?: Fijn leven en mijn kinderen alles geven 

voor later. 

⮚ Over wie van onze leden heb jij wel eens gedroomd? En waar ging die 

droom over?: Is een nachtmerrie ook goed, want dan was het over Ton. 

Hahaha. Ik hoor hem nu al zeggen terwijl ik dit opschrijf: “Moote ze miech 

weer höbbe, iech zik gaaroet niks”. 

⮚ Als je een papegaai als huisdier had, wat zou je hem dan leren zeggen?: 

“Zoe lekker”, “Sjeng aon de geng”. En noem nog maar eens een paar zinnen 

op welke bekende Maastrichtenaar zegt. 

⮚ Wat is jouw meest gekke eigenschap?: Die mogen jullie zelf invullen. 

⮚ Wat voor superkracht zou je willen hebben als je mocht kiezen?: 

Teleportatie, overal snel kunnen zijn. 

⮚ Wat is iets dat je niet durft, maar wel zou willen doen?: Is niet veel wat ik 

niet durf, maar zou wel nog altijd eens willen bungeejumpen of skydiven. 

⮚ Wat is je favoriete mop?: Ik heb er veel. Willen jullie deze eens horen, dan 

kom de volgende keer maar bij Ad en mij staan. Want met Ad vertellen we 

vaker wel grappige dingen. 

⮚ Wat is het smerigste dat je ooit hebt gegeten?: Iets wat Jules ooit heeft 

gekocht van snoep. Wat bleek dat er ook snoepgoed tussen zat wat 

smaakte naar rotte eieren en nog wat meer viezigheid. 

⮚ Zonsopkomst of zonsondergang?: Zonsondergang. Als ik vrij heb, slaap ik 

liever uit. 

 

⮚  Klein stukje over mezelf: Ik heb hier boven al redelijk veel verteld, maar ik 

vind het belangrijk dat ons gezin zich zo goed mogelijk inzet voor het dorp 

en de gemeenschap waar wij voor hebben gekozen om te gaan wonen. En 

dat wij -en voornamelijk ik als Maastrichtenaar- kan laten zien dat ook wij 

ons hart op de juiste plek hebben. En voor diegene die niet alles weten over 

mij en meer willen weten ik sta altijd open voor een leuk gesprek. 

Ik geef de buks door aan……….  

 

Rick Wolters 
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Wist u dat……………………….?  
 
… het erg gezellig was op Camping Sint Mathius in Born tijdens het OLS?   
 

… Erik en Eveline daar helaas niet konden komen logeren en daarom toen 
ook hun balkon maar als camping hebben ingericht? 

 
…  Ad een vogel heeft? Gnagna.. 
 

…  Nick een anaconda heeft?  
 
…  Mathie Daantje heeft?  

 
…  KRick 2 fluffies heeft die lang moeten sudderen in de ketel volgens Erik? 

Al vindt KRick zelf dat het iets voor een holle tand is.. 
 
…  Ton tijdens het OLS zijn telefoon kwijt was?  

 
…  er spontaan een midnight geocatch is ontstaan met "miljaar miljaar" als 

hoofdkreet?  
 
… de haan van Dirk en Renate zich daardoor verslapen heeft?  

 
… de voeten van Ton zich niet verslapen hebben, want die staken uit de 
tent? Te kleine tent of te grote voeten? En wat was dat ook weer met mannen 

met grote voeten?... Of waren het handen?  
 

... Jochem Myjer ‘s ochtends al gezongen heeft in Born? “Wakker worden, 
wakker worden, wak wak wakker worden”… Zoek maar eens op op Youtube, 

echt heerlijk wakker worden zo.. 😉 

 

... een aantal leden zich afvroeg wanneer de cd speler is uitgevonden? Dat 
was in 1982 door Sony.  

 
…  Ton echter wilde weten wanneer de wc speler was uitgevonden? Dat was 
uiteraard al veel eerder. 

 
…  …  L1 Kevin als één van de boegbeelden heeft gebruikt op de keydoeken 
die ter reclame dienen op het terrein?  

 
…  we ze niet mochten hebben, omdat ze ze vaker willen gebruiken? Dus 

kevin, tot in Ni-jwieërt! 
 
…  Danique nu 2x op rij de beste hospitaalsoldaat is op het OLS? Op naar de 

3e keer!  
 

…  ons oudste lid dhr. Wortmann inmiddels alweer 91 kaarsjes mocht 
uitblazen? Erg lucratief om om te draaien zegt hij zelf, al vindt ie zichzelf niet 
meer zo vitaal. Nou meneer Wortmann, we doen het u niet na! 
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…  de uitvaart met schutterseer van Arno druk bezocht was en erg imposant. 
Precies zoals hij het zich had voorgesteld en had verdiend.  
 

…  het ook mooi was om te zien dat zich toch elke keer weer 
schuttersvrienden van andere schutterijen de moeite nemen om een uitvaart 
te bezoeken. Dat sterkt de nabestaanden heel erg en ondersteunt ze in hun 

verdriet.  
 

…  voor ons het Zuid-Limburgs Federatiefeest veel te snel aanstaande was en 
we daar allemaal met onze ziel onder de arm de optocht gelopen hebben?  
 

…  afmelden geen optie was vanwege de boete die je dan opgelegd krijgt en 
we daarom toch maar ons uiterste best hebben gedaan die dag in 

Schimmert?  
 
…  dat ook op de filmpjes te zien was, al die bedrukte gezichten? Na het 

opmaken van de bonnen ging iedereen dan ook snel weer huiswaarts.  
 
…  er wel één positief punt te melden was die dag, want we hadden een 

nieuwe muzikant in ons midden in de persoon van Daniël Baai die ons op de 
kleine trom gaat ondersteunen?  

 
…  Daniël echt letterlijk voor de leeuwen is gegooid met één repetitie en 
meteen een ZLF-optocht erna? 

 
…  hij het helemaal top vond en zich al snel thuis voelde in onze Martinus-

familie?  
 
…  de presentator van de lokale TV zender tijdens de optocht erg motiverend 

en treffend sprak over kleine verenigingen toen wij langs liepen?  
 
…  het toch mooi zou zijn als we wat konden groeien en de krachten konden 

bundelen om zo onze 424-jarige schutterij op de been te kunnen houden?  
 

…  iemand in onze groepsapp treffend zei: “De vereniging wordt mede door 
import-bewoners rechtop gehouden. Van alleen echte Houthemnaren zou 
geeneen vereniging nog recht staan in het dorp”.   

 
…  we in elk geval blij zijn om te horen dat de Gemeente Valkenburg a/d 

Geul het subsidiebeleid heeft geüpdate door het bedrag per lid gelijk te 
trekken in plaats van alleen te belonen op basis van de in de gemeente 
wonende leden. Dat zal zorgen voor bijna dubbel zoveel subsidie en die 

kunnen we ook heel hard gebruiken. 
 
…  zo, genoeg gezever. Laten we het over de vot hebben. Oh.. Die kwam 

eigenlijk niet door de censuur… Sorry, Arno! 
 

... Ton ook buksmeester is en we (lees: Renate) hem telkens vergeten te 
vermelden bij de colofon (maar vanaf volgend exemplaar niet meer)?  
 

…  Armand voor een blind date werd opgehaald door een luchtballon, maar 
hij helaas niet thuis was?  
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…  de luchtballon speciaal voor hem mídden in de straat landde en zijn blind 
date zich rot schrok?  
 

…  dat laatste natuurlijk een grapje was, maar dat van die luchtballon niet. 
Check 1Limburg maar voor de beelden.  
 

…  nu we het toch over de media hebben, De Limburger het hart vol heeft 
van onze vereniging? Het artikel ging over de 33e Zomermarkt in Walem die 

blijkbaar werd georganiseerd door Schutterij Sint Martinus Strucht.. 
 
…  even later in Houthem wel ook een markt werd georganiseerd, maar niet 

door Sint Martinus en ook niet door Strucht? Wel door onze Mathie en 
Danique en gezellig was het zeker op hun binnenpleintje.  

 
…  Ad en Nick jaloers waren geworden op Armand en daarom zelf maar een 
ballonvaart geboekt hadden? Mét veilige landing en NIET in een woonwijk. 

Oh en ook niet met een blind date, want ze hadden geen blinddoek op.  
 
…  je Ad kunt inhuren voor al je feesten en partijen? Tiktok kan erover 

meepraten, jammer dat in een kwartaalblad geen bewegende beelden 
passen.. 

 
…  Mathie zoutwater in zijn aquarium heeft?  
 

…  de vissen de bak zelf al ondertussen half leeg hebben gedronken? 
 

…  Ton (ja, daar issie weer) in Spanje gewoon lekker Limburgs blijft lullen 
tegen de bediening? “Doeg miech eine dreeeeeei en veeeertiggg” En de ober 
maar kijken als een botsauto..   

 
…  Chris daarna een bitter lemon bestelde en hij een hele sterke whisky 
uitgeserveerd kreeg?  

 
…  KRick Chris door had en hem complimenteerde met zijn slimme actie? 

“Kiek, dat is sjlum zoepe. Ein codewoord aafsjpreeke mit de ober en tege de 
vrouw zègke dat ste unne bitter lemon besjtild houws”. 
 

…  Spanje en Griekenland de hotspots zijn voor onze leden? Denk je even 
rustig op vakantie te gaan, kom je je schutterscollega’s tegen. Zo kwamen 

Ton & Germaine, Chris & Nikita en de kinderen Willem tegen op een terras 
in Santa Susanna en een paar weken later zaten Erik & Eveline samen met 
Maurice en Sabine op een terras in Rhodos. Wordt tijd voor 

verenigingskorting.  
 
...  diverse mensen tijdens de algemene oefening voor Berg & Terblijt een lat 

relatie zijn gestart? 
 

…  we deze even moeten toelichten? We hebben geoefend met latten om zo 
rechte rijen te kunnen maken en mooie bochten.  
 

…  het een goede oefening was en we het zo vast nog veel vaker gaan doen? 
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…  het koningsvogelschieten door planningsproblemen in één weekend was 
gepropt met het gastschuttersfeest in Berg & Terblijt?  
 

…  het daardoor een druk maar gezellig weekend was met een zeer 
verrassende uitkomst wat de schutterskoning betreft?  
 

…  Nick er vakkundig voor zorgde dat het kleine Ingendaelerflesje heelhuids 
de grond bereikte?  

 
…  pastoor na het zegenen van de vogels eigenlijk weg moest, maar toch geen 
afscheid van ons kon nemen? Of was het van de toegezegde 

consumptiebonnen? 😉 Hoe dan ook was het erg fijn dat hij even tijd had 

gemaakt om erbij te kunnen zijn. We zijn erg blij met hem als onze geestelijk 
adviseur.  

 
…   we onze jeugdtamboer Jules al bijna tot jeugdkeizer kunnen kronen? 
Goed gedaan!  

 
…  we ook een klein complimentje willen uitdelen aan onze crea bea Dirk en 
Aloys voor het maken van de vogels? Vooral de jeugdvogel was erg leuk dit 

jaar, de kinderen genoten zienderogen! 
 

…  de opkomst vanuit het dorp helaas erg laag was? Maar dat maakte de 
gezelligheid er niet minder op. 
 

…  wij naast Jules ook onze burgerkoning(in) Inge van Weers-Knols van 
harte feliciteren met haar overwinning?  

 
…  haar man Frank een gooi deed naar het schutterskoningschap, maar die 
het toch moest afleggen tegen zijn vrouw? Volgend jaar beter, Frank! 

 
…  de grootste verrassing van de dag dan toch onze schutterskoning was: 
Harry Schurgers! 

 
…  Harry zelf ook helemaal onder de indruk was en meteen met dhr. 

Wortmann van hoedje ging wisselen tijdens de felicitaties?  
 
…  hij dit jaar zijn zware generaalspak kan gaan omwisselen voor het jacquet 

waar hij jarenlang als keizer graag in gelopen heeft? Stiekem was dat ook de 
reden voor zijn beslissing om op de koningsvogel mee te schieten. 

 
…  velen zich afvroegen of dat wel mocht, koning schieten als keizer?  
 

…  ons bestuur dat natuurlijk van tevoren goed had uitgezocht en onze 
statuten en reglementen hier niets over schrijven dus mag het gewoon?  
 

…  we Harry een super mooi koningsjaar wensen, vooral dit schuttersjaar 
waarin ook het schuttersweekend valt?  

 
… we toen nog benieuwd waren of er een koningin aan zijn zijde te 
aanschouwen zou zijn, maar we het nu stiekem al weten?  
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…  het opbouwen en afbreken van het feestterrein dit keer weer lekker soepel 
verliep met complimenten aan al die harde werkers!  
 

... Tonie de ochtend erna koffie bestelde bij Henri waarbij het leek alsof ze bij 
mc Donalds koffie bestelde?  
 

... Erik toen terug riep dat ze dan bij het 2e luikje kon betalen? 
 

... de marketenters bij het uittreden in Berg & Terblijt een glaasje moesten 
uitdelen aan de toeschouwers en ze dat heel slim hebben gedaan? Richard 
werd door Eveline getrakteerd op een lekker neutje Ingendaeler en Tess gaf 

Ad Jansen het neutje bubbelwater 😝 

 
…  zij natuurlijk al zag dat Ad beter nog even op bubbelwater kon draaien in 

plaats van al meteen op Ingendaeler? Goed gezien Tess! 
 
…  er in Berg & Terblijt veel goede contacten zijn gelegd voor ons eigen 

schuttersweekend?  
 
...  het rechts richten zowel op de voorkant als de achterkant van de 

schoenen mogelijk is? 
 

...  het volgens de regels officieel op de achterkant van de schoenen moet? 
 
...  als iedereen dezelfde maat schoenen had beide opties mogelijk waren? 

 
...  Mathie op weg naar Voerendaal getrakteerd werd op een ware 

krachtexplosie van de Audi van Richard? 
 
...  hij behoorlijk moest wennen aan de plotselinge G-krachten? 

 
...  ze wel veilig in Voerendaal zijn aangekomen? 
 

...  Richard een zeer ervaren chauffeur is die weet hoe hij met zwaar geschut 
moet omgaan? 

 
...  de leden van de schietploeg ook weten hoe ze met zwaar geschut moeten 
omgaan? 

 
...  we hier niet het zwaar geschut achter de bar bedoelen? En ook niet voor 

de bar? 
 
...  onze schutterij tijdens het bondsfeest in Voerendaal weer mocht kavelen?  

 
...  het drietal hierbij een mooie 4e prijs heeft behaald? 
 

…  we vast weer vanalles zijn vergeten, maar we jullie hiermee naar het 
laatste exemplaar van dit jaar gaan sturen.  

 
 

Groetjes van de redactie! 
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Januari    

1 Renate Hambeukers  Februari 
7 Erik Darding  10 Camille Oostwegel Sr.  
15 Germaine Schepers    
16 Martin Slenter    
23 Camille Oostwegel    
     

Maart    

4 Ad Knops  April 
9 Anne-Miek Botty  16 Wim Derks 
22 Tess Van Melick  27 Ravi Hessels 
26 Rick Wolters  29 Els Hambeukers 
28 Frank van Weers    
     

Mei    

21 Richard Spee  Juni 
22 Ton Selten  9 René Curfs 
   17 Harry Schurgers 
   

18 
Aloys Ackermans 

   Christian Hollanders 
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Juli    

3 Danique Broers  Augustus 
6 Ad Jansen  8 Isabella Hollanders 

10 Jan Wortmann    
13 Kevin Schrooders    
18 Mathie Broers    
19 Rick Kulmer    

23 
Armand Roeloffzen    
Maurice Roeloffzen    

24 Jules Hollanders    
     

September    

11 Jef Pluijmen  Oktober 

24 Eveline Darding  4 Stijn Van Melick 
28 Raoul Backus    
     

November    

9 Bert Kools  December 
   4 Nikita Hollanders 
   11 Nick Jansen 
   15 Willem Selten 
   21 Tonie Haagmans 
   22 Ivonne van Breemen 
   25 Dirk Van Melick 
   28 Roana Hessels 
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Fotopagina’s 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Arno Roeloffzen  
30 juni 1946    -  6 juli 2023 
 
Omdat er liefde is 

bestaat er geen voorbij 
in alle eeuwigheid 

ben jij 
 
Toon Hermans 
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Proficiat  
Harry Schurgers 

Schutterskoning seizoen 2024!  
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VRIENDENCLUB ST. MARTINUS 
Bedrijven & Particulieren 

 

 
Wilt u ook lid worden van de Vriendenclub St.Martinus ? 

 
Neem een persoonlijk (50 euro) of bedrijfslidmaatschap (100 euro) en ondersteun 

onze vereniging jaarlijks met uw bijdrage bij het in stand houden van de 
eeuwenoude schutterstraditie. Door uw steun kunnen wij onze uniformen, 

instrumenten, koningszilver en schuttersbuksen onderhouden en de opleiding van 
(jeugdige) muzikanten bekostigen en u profiteert gelijk van de vele tegenprestaties 

die wij u bieden in ruil hiervoor. 
 

Kijk op www.schutterijhouthem.nl voor de voorwaarden en het inschrijfformulier! 

Hydroworld Interieurbeplanting 

Schinnen 
www.hydroworld.nl 

Bierbrouwerij De Leeuw 

Valkenburg a/d Geul 
www.leeuwbier.nl 

Gemeenschapshuis ‘De Holle Eik’ 
Houthem St. Gerlach 

www.deholleeik.nl 

Mevrouw J. Lamerichs 

Houthem-St. Gerlach 

Château St. Gerlach 
Houthem St. Gerlach 

www.oostwegelcollection.nl 

De heer G. Hambeukers 

Houthem-St. Gerlach 

Frissen Groen Techniek 
Valkenburg a/d Geul 

www.frissen.nl 

Mevrouw J. Oostwegel 
Maastricht 

Bouwbedrijf Coppes 
Houthem-St.Gerlach 

www.bouwbedrijfvandeven.nl 

Taverne/Speeltuin ’t Koetshoes 
Valkenburg a/d Geul 

www.koetshoes.nl 

Plus Kaumanns-Lemmens 
Berg & Terblijt 

www.plus.nl/supermarkten/berg-en-terblijt 

Jacobs Travel Touringcars 
Valkenburg a/d Geul 
www.jacobs-travel.com 

Bessems Drank- & Partyservice 
(voorheen Drankenhandel Mans Margraten) 

Maastricht 
www.bessemsdranken.nl 

Toolnation 
Maastricht-Airport (Beek) 

www.toolnation.nl 

manJefiek 

Schimmert 
https://www.facebook.com/manjefiekebloemen 

Wilt u hier ook staan? 

 
Neem dan contact met ons op. 

http://www.schutterijhouthem.nl/
http://www.hydroworld.nl/
http://www.leeuwbier.nl/
http://www.deholleeik.nl/
http://www.oostwegelcollection.nl/
http://www.frissen.nl/
http://www.bouwbedrijfvandeven.nl/
http://www.koetshoes.nl/
http://www.plus.nl/supermarkten/berg-en-terblijt
http://www.jacobs-travel.com/
http://www.bessemsdranken.nl/
http://www.toolnation.nl/
https://www.facebook.com/manjefiekebloemen
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In de volgende uitgave…. 
 

- De bekende rubrieken als:  
 -> Sint Martinusnieuws 
 -> Fotopagina 
 -> Wist u dat? 
 -> Vriendenclub 
 -> Advertenties sponsoren 
 

- En verder…:  
 -> Nieuwe puzzels 
 -> Terugblik van een koning 
 -> Het laatste nieuws over ons schuttersweekend 2024 
 
De volgende uitgave verschijnt omstreeks januari 2024…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen vorige puzzelpagina’s:  
 
Zoek de Mar10us verschillen: Lantaarnpaal, stokbrood, rode band, kwast sabel Nick, 
raam 1e woning boven, oranje shirt rechtsachter, Ton, voet Rick, knoop jas Nick, 
schaduw hand Eveline op jas Nick. 
 
Erekruispuzzel: Die was uiteraard te lastig want dan moesten er 2 pagina’s uit het 
boekje geknipt worden. In deze uitgave is het opnieuw geprobeerd. Succes met 
puzzelen! 
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Baron de Selysstraat 4 

6301 JZ Houthem-St.Gerlach 

 

 

De Holle Eik is uw adres voor vrijwel elke gelegenheid. 

 

 

Wij beschikken over een gezellig café met terras en daarnaast een drietal zalen 

welke te gebruiken zijn voor:  

 

 

feesten, koffietafels, presentaties, vergaderingen, seminars, gala diners en 

concerten. 

 

 

Tevens kunt u bij ons terecht voor een heerlijke kop koffie,  

een goed glas (speciaal)bier en een hapje van de kleine kaart, geserveerd in het 

gezellige café of op het zonnige terras. 

 

 

Wij heten u van harte welkom! 

 

 

Henri & Angèle 
 

 

Uw evenement ook in De Holle Eik? 

 

 

bel:  043 - 6044844 of 

mail: info@deholleeik.nl 

  Feesten - Koffietafels - Presentaties - Vergaderingen - Seminars 


