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KWARTAALBLAD 
SCHUTTERIJ  ST. MARTINUS 

 
Houthem St. Gerlach 
42e jaargang no. 1 
1 april 2023 t/m 30 juni 2023 

 
 

BESCHERMHEER  : mr. Jan Wortmann 
 
PROVOOST-GENERAAL : Camille Oostwegel sr. 

 
GEESTELIJK ADVISEUR : Pastoor Constantijn Dieteren 
 

BESTUUR :   
Voorzitter             : Dirk Van Melick 

Secretaris             : Danique Broers-Hendrick 
Penningmeester    : Richard Spee          
Vicevoorzitter   : Jef Pluijmen 

Leden     : Aloys Ackermans 
       Rick Kulmer 

       Nick Jansen 
                                                
                                                                                

EREVOORZITTER  : Theo Schrooders † 
 
EREBESTUURSLID  : Arno Roeloffzen † 

 
KONING    : Nick Jansen 

 
GENERAAL    : Harry Schurgers 
 

COMMANDANT   : Ad Jansen 
 
INSTRUCTEUR   : Ad Knops 

 
TAMBOUR-MAÎTRE  : Roana Hessels                     

 
BUKSMEESTERS   : Aloys Ackermans 
       Kevin Schrooders 

       Mathie Broers 
       Nick Jansen 

 
ARCHIVARIS   : Arno Roeloffzen † 
 

FOURIER    : Els Hambeukers-Oosterveer 
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                       Inhoudsopgave:    
  

                            St. Martinusnieuws 

                         Puzzelpagina’s 

  Ik geef de buks door aan… 

                        Wist u dat…………….? 

  Verjaardagen 

                        Fotopagina 

  In memoriam: Arno Roeloffzen 

  Vriendenclub St. Martinus 

    

                 In de volgende uitgave... 

 

 

 

  
  

   
 
 
 

 
 
 

 
      

    
     

 
 
 
  

                 
 
  
  

 
 

  
 Hoofdredactie:     Renate Hambeukers, Armand Roeloffzen 

 Eindredactie:  Arno Roeloffzen † 
 
Wist U Dat’s: Tonie Haagmans, Eveline & Erik Darding,  

Rick Kulmer 
 
Drukker:  Drukkerij Maenen, Meerssen  
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St. Martinusnieuws 2023 (Deel 2) 
 
Terwijl ik dit stuk schrijf, zijn we opgezadeld met één van de moeilijkste 
schutterstaken die er bestaat. We moeten een uitvaart met schutterseer vormgeven. 
En ook nog die van onze kwartaalblad eindredacteur. Arno Roeloffzen is helaas op 
77-jarige leeftijd overleden. Hij was niet alleen onze eindredacteur en 
medevormgever van de wist-u-dats, maar ook onze kolonel (officier), archivaris, 
grappenmaker, pietje precies, onze lieverd. We missen hem nu al en willen eigenlijk 
geen afscheid van hem nemen. Maar we kunnen niet anders. Check zijn in 
memoriam verderop in dit kwartaalblad.  
 
De eerste activiteit van dit kwartaal, was de donateurkaartenactie. Want wij kunnen 
onze hobby niet uitvoeren zonder de financiële steun van gemeente, sponsoren en 
donateurs. De gemeentelijke subsidies en bijdragen worden jaarlijks minder en zijn 
bij lange na niet toereikend om onze vereniging mee draaiende te houden. Daarom 

organiseren we regelmatig schietevenementen voor gasten en gaan we jaarlijks in de 
2 weken na de jaarvergadering van de vereniging langs de deuren van Houthem en 
Strabeek. Sinds enkele jaren hebben we een flyer ontwikkeld waarop de datums 
staan van de activiteiten binnen het dorp, de datums waarop we buiten het dorp te 
aanschouwen zijn en met een kort stukje uitleg over onze vereniging een ons 
bankrekeningnummer en qr-code zodat bij niet-thuis of geen contanten in huis, 
men later alsnog een donatie kan doen. Dit jaar is op de andere kant van de flyer 
een stukje promotie gedaan over ons schuttersweekend in 2024 welk plaatsvindt op 
zaterdag 25 mei en zondag 26 mei. Ook hier hebben we de hulp van eenieder heel 
hard bij nodig. Maar zodra dat meer vormen aanneemt, dan zullen we daar 
uitgebreid en persoonlijk op terugkomen. De donateurkaartenactie wordt standaard 
geüniformeerd gedaan en dat zorgt elk jaar weer voor verraste reacties bij het 
openen van de deur. Deze actie heeft ook dit jaar weer een mooie cent opgebracht 
en daar willen we jullie heel hard voor bedanken! 
 
Op zaterdag 8 april 2023 was het voor onze schietploeg tijd om de eerste keer 
buiten het dorp de buks uit de hoes te halen, want op die dag vond het Groot 
Valkenburgs Schietconcours plaats. Dit jaar was het Nachtwachtgilde de host. Hun 
voorzitter opende het evenement en aansluitend spraken 2 gemeenteraadsleden de 
groep toe. Henk Tabbers legde nog even kort de regels uit en toen kon het beginnen. 
Eerst schoten de zestallen hun bölkes af waarbij wij helaas niet wonnen. Wel 
hebben we een traditie gestart, want zowel met het zestal als individueel won 
Valkenburg en dat is ons vorig jaar gelukt. Nu verklap ik dus al wie er individueel 
met de winst naar huis ging, dat was namelijk Henk himself. Onze nieuwe 
schutters Danique en Christian deden het in elk geval erg goed en hielden lang vol, 
dat belooft heel veel goeds voor de toekomst!  
 

Koningsdag hebben we ook niet zomaar voorbij laten gaan. In eerste instantie 
hebben we door middel van een aantal contactmogelijkheden gepolst wat de animo 
was van koningsdag in Houthem en daaruit kwam naar voren dat velen het leuk 
vonden als het bleef bestaan, maar men dit jaar ook niet in grote getale zou kunnen 
komen door andere plannen. Toch vonden JongHouthem en Schutterij Sint 
Martinus het belangrijk dat deze jaarlijks terugkerende activiteit blijft bestaan, want 
als het weg valt dan is het lastig weer op te starten. En laten we eerlijk zijn, als het 
jezelf of je familielid betreft die een lintje krijgt, dan is toch niets gaver dan dat het 
hele dorp uitloopt? Dus werd de Brassband opgetrommeld voor het jaarlijkse rondje 
om de kerk, werden de ouders gemobiliseerd om hun kinderen te helpen de fiets te 
versieren en werd een springkussen besteld voor op het veldje tegenover de Holle 
Eik. De ouders werden gevraagd of ze deel wilden nemen aan een op te zetten 
vrijmarkt en daar gaven een aantal ouders en kinderen gehoor aan. Helaas waren er 
dit jaar geen lintjesdragers, maar het werd toch een gezellige bedoeling die middag. 
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Na het rondje om de kerk kwamen we terug bij de Holle Eik alwaar we dan maar 
lang zal ze leven hebben gespeeld voor o.a. Zijne Majesteit Koning Willem Alexander 
en voor onze jeugdtamboer Ravi die tegelijk met de koning jarig is. Daarna kon 
iedereen nog tot een uurtje of zes genieten van amuserende kids op het 
springkussen en de kinderen kregen vanuit de organisatie een ijsje.  
 
Op donderdag 4 mei 2023 waren wij opnieuw uitgenodigd om namens de 
schutterijen uit de Gemeente Valkenburg a/d Geul deel te nemen aan 
dodenherdenking in Valkenburg. In tegenstelling tot vorig jaar, was dit jaar 
uitgebreid gecommuniceerd en werd er op diverse plekken rekening gehouden met 
onze aanwezigheid. Omstreeks 18.45u verzamelden we bij de Polfermolen om daar 
met de genodigden richting de Lourdesgrot te marcheren voor het maken van een 
erehaag op de trappen aldaar. Nadat de aanwezigen welkom waren geheten en het 
programma was voorgedragen stelden we ons op om op de dikke tromslag van 
Armand de Cauberg op te marcheren richting het joodse kerkhof voor de eerste 
plichtplegingen. Vervolgens marcheerden we richting het herdenkingsmonument 

bovenaan de Cauberg waar we opnieuw een erehaag vormden voor de aanwezigen 
zodat ze plaats konden nemen op de voor hun gereserveerde stoelen. De 
bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door harmonie l’Union Heythuysen. Na de 
gebruikelijke 2 minuten stilte om 20.00 uur volgde The Last Post en daarna 
spraken Leon Verdonschot, Pastoor Jansen en Predikant Harrie de Reus de 
aanwezigen toe. Het onderwerp was dit jaar “Leven met oorlog”, wat uiteraard duidt 
op de situatie in Oekraïne.  
 
Later die avond gingen onze voorzitter Dirk, onze officier Rick en jeugdtamboer Stijn 
ervoor zorgen dat Houthem en omstreken alvast op de hoogte werd gebracht van 
ons aanstaande schuttersfeest, door de keydoeken van CV de Boschrave te 
verwisselen met onze keydoeken. Die kondigen het schuttersweekend 2024 nu aan 
als je Strabeek en Houthem vanaf Meerssen binnen rijdt.  
 
Op zondag 21 mei gingen we richting Mheer voor het eerste schuttersfeest van dit 
jaar. Mheer heeft eenzelfde locatie als de onze, op het landgoed van een kasteel en 
met een prachtige entourage eromheen. Dus voelden we ons meteen thuis. Al 
carpoolend reden we al vroeg richting Mheer en dat loonde, want dat zorgde ervoor 
dat we lekker dichtbij het schuttersterrein konden parkeren. Na aankomst was het 
meteen ook al tijd om om te kleden en naar de presentatie te gaan. Deze was op het 
binnenplein, check de foto’s maar hoe mooi dat eruit zag. Eerder was in een 
bondsvergadering besloten dat de erewijn zou worden afgeschaft (tijdens de 
presentatie worden koning(spaar), keizer(spaar), voorzitter en secretaris uitgenodigd 
voor de erewijn), maar Nick, Dirk en Danique werden toch opgeroepen om een 
erewijntje te gaan drinken en zeiden daar uiteraard geen nee op. Of ze uiteindelijk 
echt wijn hebben gedronken of wat anders, dat is natuurlijk niet meer terug te 
halen. Vervolgens was er even tijd om bij te komen, want het was inmiddels toch 

wel heel erg warm. De opening van het schuttersfeest was ook erg imposant, want 
voor de gelegenheid deed de schutterij van Gronsveld mee en die hebben meer dan 
250 leden. De volksliederen werden gespeeld, pastoor en voorzitter maakten lekker 
grapjes over bier naar pastoor in plaats van worst naar Clara enz. dus de sfeer zat 
er meteen al goed in. Helaas was het gezamenlijk spelen van het muziekwerk 
“Esprit” wel afgeschaft, erg jammer. En toen was het tijd om te vertrekken voor de 
optocht. De optocht was ingekort en er was van tevoren gezegd dat we ergens stop 
kwamen te staan. Helaas was daar geen waterpunt, maar het stop staan duurde 
niet lang waardoor we snel bij het defilé aankwamen. Het defilé was heel kort bij het 
einde van de optocht, dus de materiaalwagen kwam snel in zicht. Weer even 
bijkomen en daarna snel naar de uittreedterreinen voor marketentsters, 
hospitaalsoldaat, generaal en klaroenkorps. Die laatste met een vreemde eend in de 
bijt, want Joyce Hanssen (klaroenblazer uit Mheer) kwam ons uithelpen in de ring. 
Daarna snel de buks halen en op naar de schietbomen. Hier dachten we ook snel 
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klaar te zijn, want bij de eerste ronde misten allebei de zestallen en ook het drietal 
kreeg niet alles afgeschoten. Dus werd de buks teruggebracht en gingen we gezellig 
in de tent de kaas/worst/stokbrood en Ingendaeler burgemeester maken. Maar niet 
voor lang, want de omroeper riep af dat ons B-zestal moest kavelen voor de 4e en 5e 
plaats en dat wonnen we uiteindelijk. De prijzen waren dus als volgt:  
- 2e Prijs Mooiste generaal: Harry Schurgers 
- 2e Prijs Beste hospitaalsoldaat: Danique Broers 
- 2e Prijs Klaroenkorps 3e divisie 
Voor Isabella, Nikita en Christian Hollanders en Germaine Schepers was dit de 
vuurdoop en Isabella kreeg als bordjesdrager voor haar deelname een heuse 
medaille waar ze maar wát trots op was! 
 
Het pinksterweekend staat jaarlijks in het teken van de H. Sacramentsprocessie op 
pinksterzondag en het Houthems Zestalschieten op pinkstermaandag. Echter had 
het bestuur dit jaar besloten om het Houthems Zestalschieten naar de 
pinksterzondag te verplaatsen, direct aansluitend aan de H. Sacramentsprocessie. 

Dit jaar was het de route Vroenhof en dat betekende tot onze grote vreugde dat we 
de Martinuskapel gingen bezoeken. Deze was weer prachtig versierd. Maar eerst 
even terug naar de zaterdag. Want die dag werd het terrein al opgebouwd, omdat we 
daar op zondag uiteraard onvoldoende tijd voor hadden. De tenten werden opgezet 
en er werd gebivakkeerd om te voorkomen dat we zondags voor nare verrassingen 
kwamen te staan. Dus de zaterdagavond werd gezellig gebarbecued en de kids 
mochten ook in de tent blijven slapen. Zondagochtend werd iedereen dan ook met 
kleine oogjes wakker voor wat een lange, maar gezellige dag beloofde te worden. Die 
overigens bijna in het water dreigde te vallen, omdat het geregelde aggregaat dienst 
weigerde. Maar gelukkig konden we het aggregaat van Frissen Groen Techniek 
gebruiken, waarvoor nogmaals heel hartelijk dank! Om 09.30u begon de H. Mis die 
werd voorgedragen door de nieuwe kapelaan Jijomon Oonattu Joy van de 
Parochiefederatie Valkenburg. Aansluitend liep de processie vanaf de kerkweg via 
Sint Gerlach, Vroenhof, achter Nobamacare langs naar de Putweg, rustaltaar bij de 
Martinuskapel, achter het voetbalveld langs, door de Kromme Steeg, langs het 
voormalige Belgisch Rijwielhuis door de Sint Gerlachstraat en de Onderstestraat 
weer naar de H. Gerlachuskerk voor de ontbinding van de processie. Daarna was 
het racen naar de schietweide, want het was alweer snel laat en de zestallen zouden 
al snel komen. En die kwamen ook al snel, dus kon het inschrijven beginnen. 
Uiteindelijk deden 7 zestallen mee, hartstikke gaaf! Na 2 ronden schieten en heel 
wat gezelligheid moest er gekaveld worden voor de 1e en 2e plaats, de 3e en 4e plaats 
en de 5e en 6e plaats. Daarna was de uitslag als volgt:  
- 1e plaats: Team Veer Scheete Op Scherrep van Rachelle Gelders met 44 pt n.k. 
- 2e plaats: Team De Echte Schötte van Eric Schrooders met 43 pt n.k. 
- 3e plaats: Ummer de Neave van Michael Limpens met 41 pt n.k. 
- 4e plaats: De Kogel van Sint Gerlach van Wim Derks met 39 pt n.k. 
- 5e plaats: De Knolliedots van Frank van Weers met 33 pt n.k. 

- 6e plaats: Perry en zien Snollebollekes van Perry Huiskes met 27 pt n.k. 
- 7e plaats: Family Time van Jelle vd Windt 
Laten we vooral het jeugdschieten niet vergeten, want de kinderen hebben zich ook 
van hun allerbeste kant laten zien. De uitslag daar was als volgt:  
- 1e plaats: Jules Hollanders 
- 2e plaats: Tess Van Melick 
- 3e plaats: Roana Hessels 
- 4e plaats: Stijn Van Melick 
- 5e plaats: Ravi Hessels 
Uiteraard kregen de kinderen allemaal een medaille en zowel Jules als de eerste 3 
zestallen kregen een beker uitgereikt. En natuurlijk was ook de wisselbeker voor 
team Veer Scheete op Scherrep van Rachelle Gelders. Top gedaan allemaal!!! 
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Het op één na laatste evenement van dit kwartaal was een schietevenement dat we 
mochten organiseren voor een 13-tal dames van het damesgezelschap Belle Van 
Zuylen ter ere van hun 25-jarig jubileum. Bij aankomst werd door de voorzitter een 
kort praatje gehouden over de schutterij en legde de schietmeester uit wat er 
belangrijk was De dames werden in groepjes verdeeld en mochten die middag 
proeven aan het schutterswezen door te trommelen, exerceren en te schieten op een 
vogel en bölkes. Commandant Ad nam zijn taak heel erg serieus waardoor de dames 
bij het exerceren wat langer “geamuseerd” bleven en het programma uitliep. Maar 
dat mocht de pret niet drukken, want het werd hierdoor een interessante middag. 
Het vogelschieten werd erg spannend, maar uiteindelijk schoot hun jongste 
deelneemster het laatste restje hout naar beneden. Het eremetaal werd uitgereikt en 
er werd nog een neutje gedronken en toen moesten ze toch echt hun weg vervolgen. 
Dank dames, het was gezellig! 
 
En van het ene gezellige evenement gaan we gewoon door naar het volgende. Want 
als er mijlpalen worden behaald, dan mogen die ook gevierd worden! Ome Harry uit 

het Geuldal, onze generaal, werd namelijk onlangs 75 jaar jong en dat wilde hij 
uitgebreid vieren. Zonder “zijn” schutterij was het feest natuurlijk niet compleet, 
dus gingen we in zomertenue richting café Ghijsen in Raar (Meerssen) voor het 
geven van een serenade. Alle instrumenten werden uit de kast gehaald om net zoals 

met carnaval zoveel mogelijk geluid (lees: lawaai      ) te maken en hem eens goed in 

het zonnetje te zetten. Compleet met dj en lopend buffet was half Houthem getuige 
van onze serenade die onze Harry erg waardeerde. Daarna bleef het nog lang 
gezellig “op Roar”. En een leuke groepsfoto mocht natuurlijk niet uitblijven, zie 
hiervoor onze fotopagina.  
 
Een weekje later mochten we uit onze comfort zone voor de gemeenschap, we 
namen zondag de 25e namelijk deel aan het Miniveldvoetbaltoernooi van onze buren 
op het sportcomplex de Kromme Steeg, VV IASON. Ze organiseren elk jaar dit zeer 
succesvolle evenement en wij nemen voor het 2e jaar (in het verleden hebben we ook 
vaker mee gedaan, maar nu al geruime tijd niet meer) deel aan dit evenement. De 
oudjes langs de kant en de jeugd in het veld, met af en toe een invaller die na 15 
minuten dan weer hijgend wordt gewisseld. Maar we willen onze jeugd ook 
enthousiasmeren en die genieten elke keer weer zienderogen. De teams waar we ook 
dit jaar weer tegen moesten spelen, waren erg sportief en lieten ons zelfs goals 
maken. Winnen deden we uiteraard niet, maar we werden ook niet met tig-0 van het 
veld gestuurd. Het was warm die dag, maar niet té warm. Al met al weer een 
gezellige middag.  
 
Op de valreep van dit kwartaal stond het OLS in Born op het programma. Born, de 
thuishaven van onze voorzitter. Dus toen het jaar ervoor onze naamgenoten van 
Born het OLS naar hun dorp schoten, was het idee al geboren. En dat niemand dat 
vergeten was, werd al snel duidelijk. Want vrijdagmiddag kwamen al een aantal 
campinggangers richting de Omstraat voor het uitzoeken van de beste plek op 
Camping “St. Mathius”. ’s Avonds stond de algemene oefening voor het OLS op de 
planning, dus reed de hele caravaan weer richting Houthem om na een klein uurtje 
weer terug naar Born te rijden voor een gezellige barbecue. Met de Schintaler op de 
achtergrond, want die speelden in de uitverkochte feesttent op hemelsbreed 500mtr 
van de camping de sterren van de hemel. Maar over het OLS volgende keer meer.. 
 
Met vriendelijke schuttersgroet, 
 
Renate Hambeukers 
Secretaris Stichting Schuttersfeesten St. Martinus 
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Zoek de Mar10us verschillen 

Koningsdag, een heuglijke dag! Ook voor ons “koningspaar”? Of toch niet?  
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Erepuzzel 
Deze mag je uitknippen, daarom staat de afbeelding op 2 pagina’s.  

Knip ‘m in stukjes en puzzelen maar! 
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Deze rubriek wordt elke keer door iemand anders ingevuld. Ad Jansen was 

vorige keer aan de beurt en die gaf de buks door aan onze penningmeester 
Richard Spee.   
 

➢ Naam: Richard Spee 

➢ Leeftijd: 6x 

➢ Plaats waar je bent geboren?: Geleen 

➢ Datum van vandaag: 28 april 2023 

➢ Aanvang lidmaatschap: goede vraag. Het moet na het overlijden van mijn 

moeder in 2018 geweest. Kort nadat Harry mij voor de zoveelste keer had 

gevraagd om lid te worden van de schutterij.  

➢ Functie binnen de vereniging: klaroenist, penningmeester 

➢ Over vijf jaar ben je: bijna gepensioneerd 

➢ Naast wie zou je nooit willen lopen in de schutterij?: bordjesdrager, ofwel 

helemaal vooraan 

➢ Op wie binnen de vereniging ben je trots: iedereen 

  

➢ Wat is een leuk feitje dat niet veel mensen van jou weten?: 6 jaar 

kostschool.  

➢ Als je een nieuwe wet mocht invoeren, dan was het deze!: Gratis 

onderwijs, zorg en energie voor iedereen.  

➢ Wanneer heb je voor het laatst keihard moeten lachen en waarom was 

dat?: Volgens mij was dat tijdens de carnaval om mijn zoon Jonathan die 

wat aangeschoten was. Jackass kon ik ook altijd goed om lachen. 

Leedvermaak. 

➢ Jouw bijnaam is: soepkoning. Ik was en ben nog steeds dol op 

maaltijdsoep. Als kleine jongen bewaarde mijn oma altijd 2 bordjes soep 

voor mij als ik op vrijdag terug kwam van kostschool. 

➢ Wat is de domste manier waarop jij ooit gewond bent geraakt?: Dom niet 

perse. Ongelukkig wel. Tijdens het verven van een dakkapel, gleed de trap 

onder mij uit en kreeg ik een emmer witte verf over mijn hoofd. Ben ook 

wel eens van de trap binnenshuis gevallen omdat iemand die net toevallig 

had geboend! En op de racefiets aangereden door een Belgische vrouw die 

naar eigen zeggen werd verblind door een zonsondergang. 

➢ Waarvan begin jij spontaan te zingen?: Een lekker koud biertje op een 

warme dag. 

➢ Wat zou je doen met 1 miljoen?: Alleen nog maar leuke dingen doen. 

➢ Over wie van onze leden heb jij wel eens gedroomd? En waar ging die 

droom over?: Ik kan me niet meer herinneren waar of over wie ik heb 

gedroomd, laat staan dat ik heb gedroomd. Dat schijnt normaal te zijn. 

Kan wel wegdromen door prettige fantasieën. Wie niet! 
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➢ Als je een papegaai als huisdier had, wat zou je hem dan leren zeggen?: 

Met twee woorden spreken.  

➢ Wat is jouw meest gekke eigenschap?: Niet zozeer gek. Heb geen rituelen. 

Ben ook niet bijgelovig. Mijn gekke eigenschap zou dus eerder iets zijn dat 

andere mensen als gek of anders ervaren. De meest gekke eigenschap is 

dan waarschijnlijk dat ik niet goed kan doseren. 

➢ Wat voor superkracht zou je willen hebben als je mocht kiezen?: 

Teleporteren 

➢ Wat is iets dat je niet durft, maar wel zou willen doen?: Ben altijd wel 

voorzichtig geweest. Geen roekeloze dingen gedaan. Mount Everest stond 

ooit op mijn bucketlist. Niet perse om helemaal op de top te staan. Vergt 

te veel voorbereiding en dan nog. Is het me niet waard. Maar omgeving 

lijkt me fantastisch. Heb wel iets met bergen. Waardeer (sinds dat ik lid 

ben van de schutterij) ook steeds meer de Oostenrijkse volksmuziek. 

➢ Wat is je favoriete mop?: Helaas, moppen vertellen is niet echt mijn ding. 

➢ Wat is het smerigste dat je ooit hebt gegeten?: Er is niet veel dat ik niet 

lust. Eet graag Indonesisch en spaghetti. Zoals jullie wellicht weten heeft 

familie Schurgers een aantal jaren op Sumatra gewoond. Daar is ook mijn 

moeder in 1940 geboren. Ik kan mij dus nog heel goed herinneren dat 

door oma Schurgers op de Putweg 14A voor de familie een Indonesische 

rijsttafel werd gemaakt. Ben verder niet zo’n fijnproever of drinker. Lever 

of ander orgaanvlees vind ik niet (om) te eten. Ben absoluut een vleeseter. 

Zou waarschijnlijk ook wel een goed chef-kok zijn geweest. 

➢ Zonsopkomst of zonsondergang?: Zonsondergang. Absoluut. Ben 

absoluut een romanticus. 

Klein stukje over mezelf: Klein? In dat geval, zie vorige antwoorden      . 

 

Ik geef de buks door aan……… 

Christian Hollanders 
 

Richard’s ouders 

Carnaval in Mestreech! 
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Wist u dat……………………….?  
 
… we deze keer geen wist-u-dat avond hebben gehouden vanwege de vele 
afmeldingen? 

 
… de volgende wist-u-dat avond wel al gepland staat en wel ín de jaccuzi van 

KRick?  
 
… 1 april een grappige dag is waarop veel mensen grapjes met elkaar 

uithalen, maar dat dat wel grapjes zijn waarvan je al bij voorbaat weet dat 
het eigenlijk een grapje is? (hûh?) 
 

… er zo een MC Donalds komt in het pand van de Nachtegaal en de 
productie van de Alfa Brouwerij is stilgelegd vanwege een ontdekt 

ondergronds gangenstelsel dat een aantal verwilderde vlaamse reuzen zou 
hebben gegraven, maar dat er gelukkig nog voor een week aan bier in 
voorraad is?  

 
… onze schutters er ook iets van kunnen, want KRick schreef “Schutterij 

Sint Martinus Born heeft zich teruggetrokken uit de organisatie van het OLS 
2023. De OLS Federatie heeft d.m.v. loting uit schutterijen met dezelfde 
patroonheilige Sint Martinus Houthem de organisatie toegewezen. Het OLS 

gaat plaatsvinden op de parkeerplaats bij Adelante en zal 3 schietbomen en 
3 partytenten in gebruik nemen. Het OLS vindt daarom plaats van 2 juli t/m 
31 december”?.............. en de palingen van Ad Jansen zijn uit de roker 

gevlucht, omdat ze het te warm hadden?   
 

… diezelfde Ad een dag later geen grapje maakte, maar echt aan de cursus 
commandant op de weg van de OLS Federatie heeft deelgenomen? Later dit 
kwartaal heeft hij deze cursus zelfs met goed gevolg afgerond, nogmaals 

proficiat Ad! Komt goed van pas! 
 

… de collectebussen van Schutterij Sint Martinus zelf gemaakt zijn door 
onze voorzitter en dus ook op de maten van onze voorzitter?  
 

…  de handen van onze penningmeester dat geweten hebben, want de combi 
van kou met het lange vasthouden hebben ervoor gezorgd dat hij vast kwam 
te zitten en het duurde een hele tijd voordat hij los was? 

 
…  Nikita en Rick bij een Engels sprekende vrouw zich afvroegen wat het 

woord “Schutterij” in het Engels is?  
 
…  dat hilarische taferelen opleverde omdat ze met handen en voetenwerk de 

vrouw duidelijk probeerden te maken wat ze bedoelden?  
 

…  die op haar beurt in het Duits aan haar man ging uitleggen waar Nikita 
en Rick voor kwamen en die toen heel blij werden omdat ze natuurlijk wél 
wisten wat “Schutterij” in het Duits betekent? Jawohl, schützenverrein! 
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…  Jules zich afvroeg wat een officier was? Nikita legde hem dat uit door hem 
te vertellen dat het eigenlijk een soort geweerdrager is met een sabel.. KRick 
vatte dat op als het zijn van een scherpe geweerdrager… 

 
…  het eerste burgervogelschieten in onze schutterij op 22 september 1974 
plaatsvond en met het 88e schot gewonnen werd door mevrouw Mia Schefer-

Brouns waarmee zij de eerste burgerkoning van onze schutterij was? (Bron: 
verslag van Jef Jacobs en genoteerd door onze Arno zaliger).. 

 
…  op 7 april jl. onze jeugdtamboer Ravi op de nationale TV is geweest, 
omdat hij met zijn voetbalclub VV Born Jo11-2 de vlaggendrager mocht zijn 

tijdens het oefenduel van het Nederlands Elftal vrouwen tegen Duitsland?  
 

…  hem van tevoren maar niet was verteld dat het uitverkochte stadion van 
Fortuna Sittard dus overvol zou zitten met supporters, omdat hij anders 
misschien niet had mee gedurfd? 

 
…  pappa Roland vanzelfsprekend zonder te mokken graag met hem mee 
ging? Niet voor het voetballen, maar voor de dames natuurlijk? JAJA… 

 
…  vandalen leuk dachten te zijn door het kanon ons herdenkingsmonument 

aan ons 400-jarig jubileum in 1999 op het Landgoed Château Sint Gerlach 
te vernielen?  
 

…  dat op een erg ongelukkig moment komt, nu we zo druk bezig zijn met de 
organisatie van ons volgende jubileum?  

 
…  we er in elk geval voor gaan zorgen dat hersteld is vóór aanvang van het 
schuttersweekend 2024?  

 
…  tijdens het Groot Valkenburgs Schietconcours er ook aan de kleinere 
schutters is gedacht door een lagere oplegpaal voor deze kleintjes te 

plaatsen?  
 

…  de microfoon er die dag ook geen zin in had, maar Henk Tabbers was in 
de ontkennende fase en bleef gewoon erdoor praten.   
 

…  KRick bij het Groot Valkenburgs Schietconcours op de fiets was  (of 
lopend, we weten het eigenlijk niet meer. We hopen in elk geval  niet dat hij 

dat kleine stukje met de auto is gekomen)  omdat het schietevenement in 
zijn dorpje Berg (& Terblijt) plaatsvond?  
 

…  de schietploeg de kans meteen aangreep om zichzelf uit te nodigen voor 
de barbecue?  
 

… KRick dit afwimpelde door te zeggen dat de barbecue de winterbanden nog 
op had liggen? (JAJA!) 

 
…  het poloshirt van Kevin het Groot Valkenburgs Schietconcours niet heeft 
overleefd?  
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…  als ergens een gaatje in zit, je daar met je vinger best goed in past? We 
bedoelen hiermee uiteraard het poloshirt van Kevin, dat na 2 minuten 
veranderde in een crop top (naveltruitje resp.) 

 
…  wij volgend jaar aan de beurt zijn met het organiseren van het Groot 

Valkenburgs Schietconcours? Wordt een druk jaartje zo       

 
…  Christian denkt dat hij nooit in de wist-u-dat’s voorbij komt, omdat de 
ballotagecommissie van het wist-u-dat comité streng doch rechtvaardig is?  

 
…  hij er nu toch in staat? Lekker pûh! 
 

…  rondom pasen ook de nodige grappige foto’s gedeeld werden in onze 
groepsapp waaronder een foto van Ton die in een ver verleden tijdens de 

paasoptredens van Zaate Hermenie Zoonder Draank Geine Klaank als konijn 
verkleed door het leven ging? 
 

…  dat ome Harry op een idee bracht en hij met pasen -ook verkleed als 
paashaas uiteraard- mensen verraste?  
 

…  ome Harry echt van alle markten thuis is? Zwerver tijdens de Sint 
Martinusoptocht, Gerlachus tijdens specifieke gelegenheden en nu weer 

paashaas?  
 
…  wij ons afvragen waar we hem de volgende keer incognito in gaan 

tegenkomen?  
 

…  de RK ZLSB ons een herdenkingsplaquette heeft uitgereikt voor de 
koningin 2022? 
 

…  Kevin ons toch eens iets moet uitleggen, want die koningin hebben wij 
nog nooit live mogen aanschouwen? 
 

…  we ook een enveloppe kregen voor de standaardruiter (wie?), dus dat er 
toch ergens iets mis gaat?  

 
…  Ad het barbecuevlees heeft gesponsord voor het Houthems 
Zestalschieten, waaronder gematineerde speklapjes?  

 
…  Mathie er natuurlijk niets mee te maken heeft en we dus denken dat hij 

“gemarineerde speklapjes” bedoelde?  
 
…  Ad dus hard op weg is om de nieuwe Raoul te worden?  

 
…  Raoul (Backus red.) namelijk vaker woorden gebruikte die het nét niet 
waren, maar waarvan je natuurlijk wel snapte wat ermee werd bedoeld? 

Zoals tamboer-marijn (tambour-maître) en amuses (embouchure)? 
 

…  de schietoefening die samen viel met de verjaardag van onze foerier Els 
erg gezellig en goed verzorgd was? Danke Els! 
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…  er die dag genoeg wist-u-dat’s de revue gepasseerd zijn, maar het 
merendeel daarvan niet door de censuur kwamen?  
 

…  we daar Chris uiteraard niet de schuld van zouden durven geven?       

 
…  Isabella ervoor gezorgd heeft dat de maand augustus niet meer leeg is op 

onze verjaardagskalender? Deze schattige bordjesdraagster is namelijk jarig 
op 8 augustus?  
 

…  Dodenherdenking dit jaar beter geregeld was dan vorig jaar en wij -zoals 
afgesproken- onze rol konden uitdragen als afgevaardigde schutterij namens 
de gezamenljke schutterijen uit de Gemeente Valkenburg a/d Geul?  

 
…  het dit keer wel wat langer duurde dan we gewend waren door een lange 

toespraak van Leon Verdonschot, maar dat het goed was dat we erbij waren?  
 
…  we die avond ook in Strabeek en aan de kant van Vroenhof een keydoek 

hebben opgehangen ter kennisgeving van ons schuttersweekend 2024?  
 
…  onze jeugdmarketentster Tess in Merum tijdens het bondsfeest met haar 

andere schutterij Sint Andreas Melick als hofdame een 1e prijs heeft 
behaald? Proficiat Tess! 

 
…  ze dit jaar daar als hofdame mee loopt achter haar moeder Ingrid die de 
schutterskoningin van Melick is? Dus begrijpelijk dat ze daarbij wilde zijn.   

 
…  Harry en Harry bij de kroning van King Charles in Londen aanwezig 

waren?   
 
… er eigenlijk al genoeg foto’s in het blad staan, maar deze te 

hilarisch is om hem niet te plaatsen?  
 
… Manitou géén broertje is van Winnetou?  

 
… WRick een bril heeft om door de lenzen te kunnen kijken? 

 
… Dirk dit jaar op het matje moest komen bij zijn grote baas in 
Helsinki Finland?  

 
…  dat niet kwam omdat hij iets fout had gedaan, maar eerder omdat hij iets 

goeds had gedaan? Hij had nameljk de meeste omzet aan liften behaald in 
2022 en mocht daarom met alle andere “besties” van de landen waarin 
KONE een vestiging heeft op audiëntie bij het hoofdkantoor. Erg interessant! 

 
…  KRick meteen dacht dat dat hem dan ook meteen een opslag, een nieuwe 
auto, een vakantie naar één of ander tropisch oord en voldoende geld om die 

verbouwingen aan zijn huis af te kunnen maken, opleverde? Grapje zeker! 
 

… KRick wel vaker grapjes maakt? 
 
… KRick zelf toegeeft dat hij ook wel flink chagrijnig kan zijn? Fijn dat je het 

even zelf zegt KRick!        
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…  je Danique beter geen Duits kan laten praten en Christian geen Engels? 
 

… sommige wist-u-dat’s veel leuker zijn als je er de gebaren bij kunt tekenen 
en de lachgeluiden erbij kunt laten afspelen.. 
 

… het in elk geval iets te maken had met de gebaren van een waterpistooltje 
bij de uitleg over wat de schutterij ging doen en mensen door de rivier 

gestuurd worden als ze het in het Limburgs en Nederlands niet lijken te 
begrijpen.. Zie je nou, veel leuker als je het live meemaakt.. 
 

…  de avond vóór het Houthems Zestalschieten de schutters onder valse 
voorwendselen naar de schutterslocatie zijn gelokt? We deden geen algemene 

oefening, maar in plaats daarvan werd het feestterrein alvast opgebouwd.  
 
…  daardoor wel een ploeg moest achterblijven ter bewaking? Maar dat 

vonden de kinderen helemaal niet erg, want die maakten er in de tent een 
groot feest van met onze voorzitter. 
 

…  de dag erna een erg lange was, met nipt gehaalde deadlines en prachtig 
weer? Die dag vond namelijk naast ons Houthems Zestalschieten ook de H. 

Sacramentsprocessie plaats met route Vroenhof op de planning. Alles ging 
dan ook maar nét goed.  
 

…  de strijd om de wisselbeker erg spannend was, maar uiteindelijk de 
dames van team “Veer Scheete op Scherrep” er met de wisselbeker vandoor 

gingen?  
 
 … onze sponsor Gilbert Hambeukers een veel gevraagde danspartner is op 

feestjes zoals het feest van Ome Harry uit het Geuldal “op Raor”?  
 
…  hij gek genoeg pas uit zijn schulp kruipt als de kat (lees: Els) van huis is?  

 
…  Ad er ook wat van kan? Zelfs met klompen aan getuige zijn Tiktokfilmpje? 

 
…  onze groepsapp hierna helaas erg stil werd en we daarna geconfronteerd 
werden met nieuws dat we helemaal niet wilden krijgen?  

 
…  we daarom ook dit kwartaalblad eigenlijk een beetje als eerbetoon aan 

Arno hebben gemaakt. Met veel herinneringen, want het gemis is zó intens 
groot? 
 

… we hopen dat jullie dit allemaal begrijpen en dat hij van boven naar ons 
kijkt en trots op ons is? We zullen hem nooit vergeten en hem immens 
dankbaar zijn voor alle jaren tomeloze inzet voor ons mooie kwartaalblad en 

onze mooie vereniging?  
 

…  we wensen dat José en de kinderen het een plekje kunnen geven en met 
veel liefde en dankbaarheid aan hem terug kunnen denken, net als wij dat 
proberen te doen? Sterkte allemaal! 
 

Groetjes van de redactie! 
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Januari    

1 Renate Hambeukers  Februari 
7 Erik Darding  10 Camille Oostwegel Sr.  
15 Germaine Schepers    
16 Martin Slenter    
23 Camille Oostwegel    
     

Maart    

9 Anne-Miek Botty  April 
22 Tess Van Melick  16 Wim Derks 
26 Rick Wolters  27 Ravi Hessels 
   29 Els Hambeukers 
     

Mei    

21 Richard Spee  Juni 
22 Ton Selten  9 René Curfs 
   17 Harry Schurgers 
   

18 
Aloys Ackermans 

   Christian Hollanders 
   30 Arno Roeloffzen † 
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Juli    

3 Danique Broers  Augustus 
6 Ad Jansen  8 Isabella Hollanders 

10 Jan Wortmann    
13 Kevin Schrooders    
18 Mathie Broers    
19 Rick Kulmer    

23 
Armand Roeloffzen    
Maurice Roeloffzen    

24 Jules Hollanders    
     

September    

11 Jef Pluijmen  Oktober 

24 Eveline Darding  4 Stijn Van Melick 
28 Raoul Backus    
     

November    

9 Bert Kools  December 
   4 Nikita Hollanders 
   11 Nick Jansen 
   15 Willem Selten 
   21 Tonie Haagmans 
   22 Ivonne van Breemen 
   25 Dirk Van Melick 
   28 Roana Hessels 
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Fotopagina’s 
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In memoriam: Arno Roeloffzen  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Tot onze droefheid is onze kolonel, archivaris en eindredacteur van ons 

kwartaalblad “Sjötterskâl” Arno Roeloffzen op 77-jarige leeftijd overleden. Al 
44 jaar was Arno lid van onze schutterij.  

 
In 1979 begon Arno als geweerdrager en schopte hij het via onderofficier tot 
officier in de rang van kolonel en hij droeg zijn functie met veel trots en verve 

uit. De laatste jaren lukte het niet meer om een hele optocht mee te lopen, 
maar stapte hij vóór het defilé in, om zo toch nog de laatste meters te 
kunnen mee marcheren. Bestuurlijk was Arno ook onmisbaar voor onze 

vereniging. Vanaf 1981 eerst als 2e secretaris, een jaar later werd hij 1e 
secretaris en tevens archivaris tot hij in 1999 zijn taak door te geven aan de 

“jongere generatie”. Ook heeft hij in 1981 samen met Harry Schurgers het 
kwartaalblad “Sjötterskâl” bedacht en is hij tot het laatst betrokken geweest 
bij de eindredactie. Hij was erg precies en gedetailleerd en wist altijd wel een 

anekdote te vertellen of een taalfout te verbeteren. Daarnaast was hij mede-
initiator en organisator van het grote, 400-jarige jubileumfeest van onze 
vereniging in 1999 en heeft hij het jubileummagazine “400 jaar St. Martinus” 

gemaakt, een zeer waardevol naslagwerk voor onze vereniging. Hij had er erg 
veel zin in om samen met het bestuur het aankomende schuttersweekend te 

organiseren, maar het mocht helaas niet zijn. 
 
Tot het laatst heeft Arno ons zo goed als het nog kon vergezeld bij onze 

activiteiten zoals het schuttersfeest in Mheer op zondag 21 mei jl. en het 
verjaardagsfeest van onze generaal Harry Schurgers op 17 juni jl. Een week 

vóór het OLS kwam hij -tot zijn eigen ergernis- in het Maastricht UMC 
terecht als gevolg van een bloeding in zijn hoofd en door een opeenstapeling 
van gebeurtenissen is hij hier op donderdag 6 juli jl. helaas overleden.  

 
Een bijzonder lief en kundig mens is van ons heengegaan en wij zullen hem 
gedenken met diep respect en dankbaarheid. Wij wensen de familie veel 

sterkte met dit verlies. 
 

Arno, dankjewel voor alles en rust zacht! 
 

Houthem, 12 juli 2023 
Fotocredits: Lieske Leunissen 
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Arno, bedankt! 
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Tot ooit.. 
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VRIENDENCLUB ST. MARTINUS 
Bedrijven & Particulieren 

 
Wilt u ook lid worden van de Vriendenclub St.Martinus ? 

 
Neem een persoonlijk (50 euro) of bedrijfslidmaatschap (100 euro) en ondersteun 

onze vereniging jaarlijks met uw bijdrage bij het in stand houden van de 
eeuwenoude schutterstraditie. Door uw steun kunnen wij onze uniformen, 

instrumenten, koningszilver en schuttersbuksen onderhouden en de opleiding van 
(jeugdige) muzikanten bekostigen en u profiteert gelijk van de vele tegenprestaties 

die wij u bieden in ruil hiervoor. 
 

Kijk op www.schutterijhouthem.nl voor de voorwaarden en het inschrijfformulier! 

Hydroworld Interieurbeplanting 
Schinnen 

www.hydroworld.nl 

De heer P. Lahaye 
Houthem-St. Gerlach 

Bierbrouwerij De Leeuw 
Valkenburg a/d Geul 

www.leeuwbier.nl 

Mevrouw S. Zuiderveld 
Schophem (Voeren, BE) 

Gemeenschapshuis ‘De Holle Eik’ 
Houthem St. Gerlach 

www.deholleeik.nl 

Mevrouw J. Lamerichs 
Houthem-St. Gerlach 

Château St. Gerlach 

Houthem St. Gerlach 
www.oostwegelcollection.nl 

De heer G. Hambeukers 
Houthem-St. Gerlach 

Frissen Groen Techniek 

Valkenburg a/d Geul 
www.frissen.nl 

Mevrouw J. Oostwegel 
Maastricht 

Bouwbedrijf Coppes 
Houthem-St.Gerlach 

www.bouwbedrijfvandeven.nl 

Taverne/Speeltuin ’t Koetshoes 
Valkenburg a/d Geul 

www.koetshoes.nl 

Plus Kaumanns-Lemmens 

Berg & Terblijt 
www.plus.nl/supermarkten/berg-en-terblijt 

Jacobs Travel Touringcars 

Valkenburg a/d Geul 
www.jacobs-travel.com 

Bessems Drank- & Partyservice 

(voorheen Drankenhandel Mans Margraten) 
Maastricht 

www.bessemsdranken.nl 

Toolnation 
Maastricht-Airport (Beek) 

www.toolnation.nl 

manJefiek 
Schimmert 

https://www.facebook.com/manjefiekebloemen 

Wilt u hier ook staan? 
 

Neem dan contact met ons op. 

http://www.schutterijhouthem.nl/
http://www.hydroworld.nl/
http://www.leeuwbier.nl/
http://www.deholleeik.nl/
http://www.oostwegelcollection.nl/
http://www.frissen.nl/
http://www.bouwbedrijfvandeven.nl/
http://www.koetshoes.nl/
http://www.plus.nl/supermarkten/berg-en-terblijt
http://www.jacobs-travel.com/
http://www.bessemsdranken.nl/
http://www.toolnation.nl/
https://www.facebook.com/manjefiekebloemen
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In de volgende uitgave…. 
 

- De bekende rubrieken als:  
 -> Sint Martinusnieuws 
 -> Fotopagina 
 -> Wist u dat? 
 -> Vriendenclub 
 -> Advertenties sponsoren 
 

- En verder…:  
 -> Nieuwe puzzels 
 -> Jaarverslag 2022 (en nu echt..) 
 -> In Memoriam toespraak Arno Roeloffzen 
 
De volgende uitgave verschijnt omstreeks juli 2023…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen vorige puzzelpagina’s:  
 
Zoek de Mar10us verschillen: Lamp, fakkel, zegelring, medailles, rokje, Mathie, kraag 
Nikita, prinsenveer, ramen, hek, schaduw Iris  
 
Erekruisdoolhof:  
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Schutterij St.Martinus Houthem St.Gerlach 

 

Voorlopig activiteitenoverzicht 2023 

Vrijdag 17 maart  Algemene oefening voor Jaarmis  

Zondag 19 maart   Jaarmis, schuttersmaal en huldiging jubilarissen  

Dinsdag 21 maart  Algemene Ledenvergadering  

Vrijdag 24 maart  Extra Exercitie oefening  

22 maart – 4 april  Donateurskaartenactie  

Zaterdag 1 april  Opening schietseizoen  

Zaterdag 8 april ??  Schietconcours Groot Valkenburg 
Organisatie: Nachtwachtgilde Berg en 

Terblijt  

Vrijdag 21 april  Algemene oefening voor Koningsdag  

Donderdag 27 april  Koningsdag  

Donderdag 4 mei    Dodenherdenking Valkenburg  
Wij gaan als schutterij voorop richting de herdenking!  

Vrijdag 12 mei  Extra algemene oefening   

Vrijdag 19 mei  Algemene oefening voor Bondsfeest Mheer  

Zondag 21 mei  Bondsfeest te Mheer  

Vrijdag 26 mei  Algemene oefening voor Processie  

Pinksterzondag 28 mei  
Processie  

(allen geüniformeerd in de H. Mis voorafgaand aan processie) 
Aansluitend! Houthems Zestalschieten  

Vrijdag 30 juni  Algemene oefening voor OLS  

Zondag 2 juli  OLS te Born  

Vrijdag 14 juli  Algemene oefening voor ZLF  

Zondag 16 juli  ZLF te Schimmert  

23 t/m 28 juli  KinderVakantieWerk Houthem (exacte datums nog niet bekend)  

                  VAKANTIE               VAKANTIE                   VAKANTIE                VAKANTIE  
Zaterdag 19 augustus  Uitschieten persoonlijk kampioenschap St. Martinus  

Vrijdag 25 augustus  Algemene oefening voor schuttersfeest Berg en Terblijt  

Zaterdag 26 augustus  Koningsvogelschieten Sint Martinus  

Zondag 27 augustus  Gastschuttersfeest te Berg & Terblijt  

Vrijdag 1 september  Algemene oefening voor bondsfeest Voerendaal  

Zondag 3 september  Bondsfeest Voerendaal   

Zaterdag ?? september  Kogels rapen - Evaluatievergadering Schietploeg  

Woensdag ?? september  Evaluatievergadering Klaroenkorps  

Dinsdag 17 oktober  Najaarsvergadering  

Zaterdag 11 november  St. Martinusviering  

 Datums bestuursvergaderingen: 17 januari, 18 april, 20 juni, 15 augustus, 19 september, 21 november.   
Datums DB-vergaderingen: 21 februari, 16 mei, 18 juli, 19 december.  

Datum vergadering Stichtingen: 21 februari (onder voorbehoud).  
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Baron de Selysstraat 4 

6301 JZ Houthem-St.Gerlach 

 

 

De Holle Eik is uw adres voor vrijwel elke gelegenheid. 

 

 

Wij beschikken over een gezellig café met terras en daarnaast een drietal zalen 

welke te gebruiken zijn voor:  

 

 

feesten, koffietafels, presentaties, vergaderingen, seminars, gala diners en 

concerten. 

 

 

Tevens kunt u bij ons terecht voor een heerlijke kop koffie,  

een goed glas (speciaal)bier en een hapje van de kleine kaart, geserveerd in het 

gezellige café of op het zonnige terras. 

 

 

Wij heten u van harte welkom! 

 

 

Henri & Angèle 
 

 

Uw evenement ook in De Holle Eik? 

 

 

bel:  043 - 6044844 of 

mail: info@deholleeik.nl 

  Feesten - Koffietafels - Presentaties - Vergaderingen - Seminars 


